
Veertigdagentijd 2026   
Thema ‘Kijk! Door Jezus ogen’. 

‘De Geest nodigt ons uit om in het spoor van Jezus te gaan en met nieuwe ogen te kijken naar mensen om 
ons heen én naar mensen ver weg, die hunkeren naar perspectief. Met ogen vol aandacht en liefde, die 
zien wat vaak over het hoofd wordt gezien’.  

In dit perspectief hebben we in de 40-dagentijd weer 6 vespers georganiseerd, waar we met elkaar stil 
kunnen zijn, samen de bijbel lezen, zingen, bidden en danken, een half uur elke week. We lezen psalmen uit 
het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament  lezen we over het optreden van Jezus in zijn leven. De 
laatste drie lezingen zijn meer direct gericht op de laatste dagen van het leven van Jezus; over de kruisiging 
van Jezus horen we in de Stille week op Goede Vrijdag op weg naar  Pasen….  
Na de vespers praten we na in het Ontmoetingshuis aan de hand van een moderne profeet*, een half uurtje 
met een kop koffie of thee, naar elkaar luisteren en samen van gedachten wisselen. U bent elke woensdag 
tot de stille week van harte welkom op deze rustmomenten op weg naar Pasen. 

1- woensdag 18 februari  ASWOENSDAG 19.00 
19.30 in OH Moderne profeet: Henri Nouwen 
2 -   woensdag 25 februari 19.00 
19.30 Lezing ‘Ik zie je’ door Evert van der Veen 
3 -  woensdag 4 maart 19.00 
19.30 in OH Moderne profeet: Vaclav Havel 
4  - woensdag 11 maart  Biddag 19.00 
19.30 in OH Moderne profeet: Majoor Bosshardt 
5 -   woensdag 18 maart 19.00  
19.30 in OH Moderne profeet: Tim Keller 
6 - woensdag 25 maart 19.00 
19.30 in OH Moderne profeet: Tish Warren 

*alle podcasts van de profeten uit gele boek: Scan de QR code met je telefoon, maak een keuze 

naar welke podcast je wilt luisteren, klik daarbij op ‘enbed’ en dan krijg je de link voor in je 
browser, klikken en luisteren!


